
Een plek vol verhalen 2023 & 2024



Er is een plek…
Een plek van grote wijsheid,
een schaduwrijke plek.
En vanuit deze plek ontspringt alles
wat we nog moeten leren kennen.
Een plek voor samen.
Een plek voor delen.
Een plek voor verhalen.
Een plek voor tranen, van lachen en huilen.
Een plek voor leven.
Een plek voor liefde.
Thuis.

             



Er is een plek…
Er is een plek waar mens en dier een veilige haven vinden. Een 
thuis, om samen te zijn, te experimenteren met leven vanuit 
liefde en je eigen verwondering volgen. Deze plek vind je in het 
Lage Woud, gelegen aan de Laagduurswoude in Makkinga. Een 
plek met een eigen historie, en een geheel eigen visie op de 
toekomst. 

Misschien heb je haar al ontmoet, ben je op bezoek geweest of 
heb je over haar gedroomd. Het Lage Woud spreekt tot je, en 
vertelt op eigen wijze wat ze nodig heeft, wat jij mag betekenen 
voor haar. Maar ook voedt ze je, met bewustzijn, nieuwe energie 
en sprankelende ideeën.

Wij delen graag onze belevenissen met je.

Liefs,

Eef, Annemyke, Hanneke, Cees, Tanja en Joeke



Een plek voor Ramar
Groot(moedig), zacht, leermeester en bovenal mijn beste vriend. 
De afgelopen twintig jaar liepen we samen op. 
Hij en ik. 

Samen begonnen we ons ‘Natural Horsemanship’ avontuur. Dit 
avontuur heeft de koers van mijn leven drastisch beïnvloed en 
bracht ons uiteindelijk naar Het Lage Woud.

Ramar ging met pensioen en scharrelde het laatste jaar met 
Sam over het erf, ‘klopte’ ‘s ochtends op de deur voor zijn ontbijt, 
speelde met de jongers( neefjes Robin, Bram en Sem) en vrat 
gepassioneerd de bloemen uit de tuin en de walnootboom van 
Joeke.

De stilte rond het huis is oorverdovend, nu er niet meer wordt 
‘geklopt’. In januari overleed hij.

God, wat mis ik die grote bruine, maar wat een rijkdom heeft hij 
gebracht. En ik denk zomaar eens dat de tuin er dit jaar 
overweldigend bij zal staan :).



Een plek voor Varkens
We hebben dus ook twee varkens, Pink en Frederique. Twee 
dames met een stevige mening. Vroeger hadden ze groot 
afgezet terrein met modder. Maar deze varkens leken niet van 
modder te houden.

Tot we hun omheining weghaalden en ze vrij over het erf lieten 
struinen. Ineens kwamen ze onder de modder thuis, lagen ze in 
een leemput en speelden ze de baas over de paarden, mensen 
en andere dieren. Ze vertellen ons precies dat ze honger 
hebben, ergens gekriebeld willen worden of dat ze uit bed 
willen. 

In de winter liggen ze lekker in hun stalletje maar zodra de 
temperaturen stijgen maken ze het erf weer onveilig. Het liefst 
zouden ze door de hele vier streken trekken maar dankzij Auke 
en Petra is dat gelukkig voorkomen. Voor je het weet bestieren 
ze de hele buurt.
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Een plek voor een moestuin
Samen leven is samen eten, en wat is er lekkerder dan zelf 
verbouwde groenten? Niet gehinderd door enige kennis 
begonnen we aan een ambitieus project: Een moestuin om uit te 
leven, het hele jaar rond. 

Iedere tuinder zal je adviseren om, als beginner, met ongeveer 
zeven verschillende gewassen eens te gaan experimenteren. Wij 
besloten om er vijfentwintig uit te proberen.  De leercurve was 
steil. Vorst na ijsheiligen, slakken en droogte teisterden de jonge 
plantjes. Toch hebben we doorgezet. 

De opbrengst was overvloedig. Gigantische pompoenen, bergen 
met stambonen, heerlijke courgettes en vele andere gewassen 
gaven fantastische opbrengsten. De tuin kreeg steeds meer vorm 
en we pakten door! Inmiddels steken duizend winteruien en 
vierhonderd knoflookbollen hun stengels voorzichtig boven de 
grond. Op naar een nieuw jaar!



Een plek voor verhalen, van lachen, en van tranen
Naast wonen is het Lage Woud een plek voor coaching, behandelingen en 
voeding. In deze retreats word je onderdeel van het natuurlijk ritme van 
het Lage Woud. 

Dit ritme gaat over het hervinden en leren behouden van je eigen balans. 
Bewustwording en loskomen van niet-functionele levenspatronen. 
Samen koken, samen eten, fysieke uitdaging, coaching, communiceren 
met, en verzorging van paarden helpen dit ritme vormgeven.

De driedaagse retreats bieden ruimte aan vier personen en worden aan 
de hand van verschillende thema’s samengesteld.
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Een plek voor Zonnepanelen
Vorig jaar ging er nog een langgekoesterde wens in vervulling. 
We kregen zonnepanelen. Wat een vrijheid en we konden van 
het gas af. Maar voordat het zo ver was moesten we het dak van 
de binnenbak natuurlijk goed schoonmaken. Na een aantal 
weekenden met de hogedrukreiniger was het dak net op tijd 
schoon zodat de panelen geplaatst konden worden. Toen ging 
het golfballen hagelen. Alle net schoongemaakte lichtpanelen 
werden vakkundig geperforeerd. Dat was wel even slikken. 

De zonnepanelen werden uitgesteld en met vereende krachten 
werd de gehele binnenbak ook nog voorzien van nieuwe 
lichtplaten. Hoe hachelijk deze onderneming eigenlijk was werd 
later duidelijk toen een van de monteurs van het dak viel tijdens 
de plaatsing van de zonnepanelen. Hij kwam er gelukkig goed 
van af.
Het gas werd afgesloten, we kregen een warm water boiler en 
we hebben al 2541 KwH opgewekt. Wat een zonnig vooruitzicht.



Een plek voor Hanneke
Eind 2022 heeft Hanneke op haar zeventigste haar prachtige 
vrijstaande woning in Zuidhorn verkocht. Na dertig jaar besloot 
ze vol enthousiasme en zonder enige twijfel al haar comfort 
achter zich te laten en in een yurt te gaan wonen. 

In een yurt wonen is best wel een uitdaging, zeker in de winter. 
Daarom besloot Hanneke haar yurt te betrekken vlak voor de 
winter. Vervolgens brak ze haar heup na een ongelukkige val en 
trotseerde ze vol goede moed de winterkou met behulp van een 
rollator. 

Binnen ‘no-time’ schuifelde ze weer over het erf en hielp waar ze 
kon met uitmesten. De artsen waren vol verbazing over haar 
spoedige herstel en vroegen of ze alweer trap liep. “Nee, ik heb 
geen trap” antwoordde ze, zonder erbij te vermelden dat ze wel 
bovenop de mesthoop stond. Hanneke verdiende dan ook zonder 
twijfel “de gouden mestvork”!
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Een plek voor Yurts & Tenten
Een plek waar mensen liever buiten slapen dan in een huis. Waar 
je met  minus acht graden toch echt een kruikje in je bed moet 
leggen. Oké, er staan geen ijsbloemen op de ruiten, maar er zijn 
dan ook geen ramen. Een soort permanent winterkamperen.

Koud, denk je misschien, maar een wollen deken doet wonderen, 
en we hebben ook een houtkacheltje in de tenten. En je hoort ‘s 
nachts de uil en de reeën en de dassen. In de ochtend word je 
wakker van de zonsopkomst en het gekwetter van vogels.

Eerlijk is eerlijk, je warme bed uitstappen is wel een iets grotere 
uitdaging, je staat toch in je pyjama ineens in de buitenlucht..En 
als er met windkracht negen toch een paar haringen niet 
helemaal lekker blijken te staan sta je ineens je huis te repareren 
midden in de nacht.

Maar ik zou het niet meer willen missen, de heerlijkheid van de 
frisse buitenlucht, de nachtdieren en het geluid van regen op het 
buitendoek.



Een plek voor een Pyramide
Een grote wens was een composttoilet. Een toilet zonder 
afhankelijk te zijn van allerlei ingewikkelde voorzieningen. Nu kan 
je natuurlijk een eenvoudig hokje timmeren, een hartje in de deur 
zagen en klaar is je toilet maar dat vonden we maar saai.

Het werd een pyramide, en wat voor één. Een kleine versie van 
de pyramide van Cheops. Na heel veel hoek berekeningen, 
hersenkraken en timmermanswerk staat onze eigen pyramide. En 
een echte pyramide heeft natuurlijk een troon om op te zitten. 

We laten hem begroeien met klimop en hij krijgt nog een mooi 
dakraam voor een goed contact met het bovenaardse. 

Volgend jaar bouwen we een grotere pyramide als uitbreiding op 
de bestaande groentekas. Dat zal ons eindelijk de winst 
opleveren in de lokale “wie heeft de grootste” pompoen 
competitie van buurtvereninging ‘de vier streken’ 
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Een plek voor Cees & Tanja
Op een gure dag stonden geheel onverwacht Cees en Tanja op 
het erf. Ze hadden gehoord dat Het Lage Woud een bijzondere 
plek is en wilden deze eens met hun eigen ogen aanschouwen. 
Er was die dag geen zon, geen blaadje aan een boom en overal 
was blubber.

Ze vonden het prachtig en waren direct enthousiast. Zonder 
mitsen of maren stapten ze in. Er werd een stacaravan 
omgebouwd, liefkozend “de hut” genoemd. Er kwam een mooie 
vlonder en daar hoort natuurlijk een mooi pannendak bij. Cees 
wist wel een mooi oud-Hollands dakje te liggen in Alkmaar en hij 
had ook wel een kar waar we deze pannen mee op konden halen. 
Dat dit een reddingsoperatie voor vijfhonderd pannen én een kar 
zou worden had natuurlijk niemand kunnen voorzien.

Ook Tanja weet voor elk probleem een oplossing te bedenken en 
zonder beiden waren we nooit geweest waar we nu zijn.



Een plek voor ruimte
Het voorhuis, de oude woning van de boerderij heeft al veel 
doelen gediend. Zo woonde er ooit een gezin met zes kinderen. 
Later sliepen er stagairs, woonden we er zelf, stond het een tijdje 
leeg en hebben we het verhuurd. 

Nu is het tijd om de oude woning helemaal onderdeel te laten 
worden van Het Lage Woud. Het voorhuis wordt verbouwd tot 
een mooie ruimte voor behandelingen, gesprekken en 
ceremonies. Tuncay heeft inmiddels alle muren fantastisch 
gestuukt, ook hier staat een fijne houtkachel en Raël heeft een 
mooi plan voor kleur en inrichting gemaakt. 

Nu nog wat timmerwerk, de vloer opnieuw in de olie en het 
voorhuis staat er weer prachtig bij.
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Een plek voor de kudde
Een fraai stel bij elkaar. Niet alleen in kleur en afmeting, maar ook 
in persoonlijkheid, een bonte verzameling. Het grootste gedeelte 
van onze paardenfamilie leeft al lang samen en, zoals dat dan 
gaat, komen de grijze haren. Sam laat overal plukken peper en 
zout achter waar de vogels dan straks weer dankbaar gebruik van 
maken. Traaf doet nu nog af en toe een bokkesprong en Jazz wil 
met koud weer wel graag een dekje op.

Veertien paarden zijn hier thuis. De meeste zijn de 
pensioenleeftijd ruimschoots gepasseerd maar ze hebben 
versterking gekregen van twee veulens, die ondertussen 
uitgegroeid zijn tot  jonge paarden. Sjems Kvothe en 
Toetanchamon. En met zulke namen krijgt de kudde nog heel wat 
te stellen met deze twee.

De kwieke senioren hebben bij ons een plekje, niet alleen omdat 
we ze heel erg leuk en lief vinden, maar ook omdat ze nergens 
anders terecht kunnen. Door trauma niet herplaatsbaar, worden 
ze oud op het Lage Woud.



Een plek voor schapen
Tijdens een zoektocht naar een nieuwe yurt kwamen er twee 
bijzondere schapen op ons pad. Een onverwoestbaar ras, van de 
Isle of man afkomstig en ze bleken duizendknoop en jakobskruis- 
kruid te eten. Twee rammen, één gehandicapt geboren en vol 
leven, die we Achilles genoemd hebben en een tweede, 
genaamd Maximus,  die anders naar de slacht gegaan zou zijn. 

De duizendknoop ging eraan, en de brandnetel ook, dus dat was 
mooi meegenomen. Ze moesten ook gecastreerd worden wat 
dan weer niet zo gebruikelijk bleek te zijn, en al helemaal niet bij 
een gehandicapt schaap. 

Helaas overleed Maximus aan blauwtong en bleef Achilles in 
zijn eentje achter. Dat kon natuurlijk niet. Met dank aan Boeren in 
het Bos kwam Ruis in Achilles zijn leven. Een struise ooi die voor 
de duivel nog niet bang is. Achilles vond haar eerst wat veel 
maar inmiddels doet hij niet meer voor haar onder. Ruis en 
Achilles zijn onafscheidelijk en slapen tegenwoordig zij aan zij in 
hun stalletje.
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Een plek voor Feest
Het Lage Woud is ook een plek voor feest. De buitenbioscoop 
doet het altijd goed op een zwoele zomernacht. Een concert met 
de Hang van Rianne zette iedereen in het juiste ritme. Maar ook 
wist de buurtvereniging ons te vinden. Niet alleen mochten we 
“400 jaar de vier streken” helpen organiseren, maar ook het 
gigantische feest om te vieren dat de buurtvereniging 40 jaar 
bestond. 

Tijdens dit laatste feest toverde de buurt Het Lage Woud niet 
alleen om tot festivalterrein maar, de voor de gelegenheid 
opgerichte, band wist ook een avondvullend muzikaal repertoire 
ten gehore te brengen mét professioneel licht en geluid.

Wat lijkt het ons leuk om in de toekomst nog vaker feesten en 
mooie bijeenkomsten te organiseren zoals een maandelijkse Pizza 
avond uit eigen bakkerij, een winterse kerstmarkt of een concert 
met bijzondere instrumenten.



En een plek voor nieuwe ontwikkelingen
Een plek voor nog veel meer. Wat staat er nog op stapel zal je denken, 
we nemen je graag mee in onze wensen voor de komende jaren.

- Het bouwen van een nieuwe pyramidekas van 6 bij 6 meter om 
nog meer mooie groentes te kunnen kweken.

- Dat we Femke en Erwin en paarden met hun Tiny House mogen 
verwelkomen.

- Oprichten van de Stichting en Coöperatie om Het Lage Woud 
ook in de toekomst vrij te laten zijn.

- Dat we nu eindelijk het erf kunnen gaan verharden en dag 
kunnen zeggen tegen de blubber.

- Het ontwikkelen van een super browsing paddock XXL voor de 
paarden zodat ook zij uit de blubber zijn.

- Dat we net zoals afgelopen jaar weer 365 bomen planten.
- Dat we de schuilstal af kunnen bouwen aankomend jaar.
- En de yurt van Eef en Joeke.

- En nog veel meer…….
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Ook een plek voor jou ?
Misschien wil je, na het lezen van al die leuke verhalen, ook wel 
een verhaal op het lage woud. Dat zouden wij ontzettend leuk 
vinden 
“Hoe zou mijn verhaal er dan uit zien? ” vraag je je wellicht af. We 
geven een voorzetje, 

Adopteer een paard
Onze pensionado’s vinden het heerlijk om zo af en toe wat 
speciale aandacht te krijgen. Dus vind je het leuk om in het 
zonnetje paarden te knuffelen, wil je genieten van de rust van de 
kudde en heb je zin om zo nu en dan bij ons een kop thee te 
drinken?  Adopteer dan een paard en wij houden je op de hoogte 
met gezellige updates van het wel en wee van onze kanppe 
kudde. Daarnaast zou een bijdrage aan de gigantische 
hoeveelheid hooi die deze lekkerbekjes verorberen ons enorm 
helpen. Voor 50 euro per maand ondersteun je de kudde..



Plant je eigen boom
“Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het 
op één na beste moment is nu.” is een oud  Chinees spreekwoord. Wij 
planten elk jaar 365 bomen. Een boom per dag dus ;). Kom je een 
dagje mee helpen planten? Of doneer, zodat wij bomen kunnen 
planten, dat kan al vanaf 25 euro per boom.

Hier pluk jij de vruchten van.
Die fantastische moestuin is dus heel veel werk….Kom helpen met 
hooi slepen, compost omscheppen of plantjes uitplanten en wij 
zorgen voor een berg werk, een grote glimlach en een lekkere lunch. 
Een donatie voor pootgoed, zaaigrond of een nieuwe waterleiding 
mag ook, krijg je een lekkere mand met verse groenten voor terug.

Het Lage woud BOUWT
Een pyramidekas, een nieuwe yurt, een schuilstal, een nieuw oprijpad. 
Er staat enorm veel in de planning en dat kunnen we niet alleen. Heb 
jij nou een paar timmermans handen of gewoon zin om te helpen met 
bouwen, meld je dan aan voor de BOUWdagen op het lage woud.

Aanmelden, doneren of adopteren? Stuur een berichtje naar 
eef@hetlagewoud.nl of naar 0624799464 en wij houden je op de 
hoogte van al onze plannen.



Het Lage Woud 
Laagduurswoude 22
8423VN Makkinga
info@hetlagewoud.nl
06 20995992


